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Er waren 16 aanmeldingen. Bij Leo in de auto was nog een plaatsje over 

dat op het laatste ogenblik ingenomen werd door Hans.  

Om 7 uur verzamelen we bij de Salamander. Het echtpaar uit Oosterhout 

dat zich had aangemeld komt helaas niet opdagen en we besluiten na 

even wachten te vertrekken richting de Blauwe Kamer. De naam van 

natuurgebied de Blauwe Kamer is afkomstig van een landhuis uit het jaar 

1636. Onderweg miezert het, maar na een klein uurtje rijden komen we 

aan in de Blauwe Kamer en is het droog en dat blijft het ook, soms laat 

de zon zich zelfs even zien. 

We parkeren bij het restaurant. Meteen al  horen we de zwartkop en zien 

een torenvalk. Op het dak zien we witte kwikstaarten. Als we vertrekken 

vliegen er twee ooievaars over. We horen de fitis, tjiftjaf, vink, 

winterkoning,  tuinfluiter en grasmus en we zien een kneu. Er is veel 

struweel en daar wemelt het van de groenlingen. Ze baltsen in de lucht 

en het geel en groen is prachtig in het zonlicht. We horen en zien 

fazanten, de onopvallende vrouwtjes en de schitterend gekleurde 

mannetjes. 

 

 



We lopen verder en bereiken een houten platform waar we uitzicht 

hebben op het beschermd rivieroeverreservaat langs de Rijn tussen 

Rhenen en Wageningen. Dit plan is ontwikkeld om het rivierlandschap te 

stimuleren. Om dit mogelijk te maken werd de zomerkade van de 

Uiterwaarde doorgestoken. In de verte zien we hoog in een boom het 

mogelijke nest van de visarend, maar we zien hem niet. Wel zien we een 

grote roofvogel, waarschijnlijk toch een buizerd.  

 

Over een vlonder bereiken we de grote plas waar Cees de 

Groenpootruiter ziet. Alleen met de scoop te onderscheiden van de 

Zwarte Ruiter, die er naast staat. Een stukje verder is de vogelkijkhut. 

Wat een geweldig uitzicht! In het midden van het water een eiland waar 

het wemelt van leven: nesten met aalscholvers en lepelaars en reigers. 

Ze zitten bijna boven op elkaar. Het is een schitterend schouwspel. 

 

We drinken daar onze meegebrachte koffie. Naast het grote spektakel 

zien we ook nog baltsende futen, krakeenden, bergeend en slobeend. 

En een flitsende visdief!  

We verlaten de hut en vervolgen het pad. Even is er miscommunicatie en 

hebben de koplopers een afslag gemist. Ze zijn al bij de auto’s, maar de 



wandelroute gaat nog een stukje verder langs de restanten van de 

steenfabriek die hier tot in de jaren zeventig in gebruik was. Nu 

gebruiken de konikspaarden de ruïnes van de fabriek om te schuilen, 

gezellig samen met grootoorvleermuizen en zwermen wilde bijen. 

De route wordt vervolgd met een modderig pad onder een tunneltje door, 

te smerig voor Leo, hij klimt liever over een hek. Het loopt goed af, maar 

tien jaar geleden ging dat nog wel wat soepeler…We lopen door de 

uiterwaarden en zien het pontje, in bedwang gehouden door kabels aan 

bootjes. 

Op het parkeerterrein wordt de modder van 

laarzen en wandelschoenen gepoetst, vooral 

Harrie maakt er veel werk van.. Jack gaat 

weer terug naar zijn vakantieverblijf en de 

rest gaat met het pontje naar het Veerhuis en 

aan de koffie met een koningstompouce en 

appeltaart. Het was een geslaagde ochtend. 

We hebben 47 soorten gezien! 

Volgende keer, 27 mei, gaan we naar de oeverzwaluwen bij Blaricum en 

de Vogelboulevard bij Eemnes. Hopelijk tot dan! 

Groeten van  

Lidwine en Annemiek. 

 

 

 

 


